
Hallo iedereen, daar ik in de Kalkense Meerse was, ben ik voor de 
nachtzwaluw wandeling tot bij onze gids Geert Van De Vijver 
gegaan, samen met zijn zoon Rune en Luk Platteau  zij wij 
vertrokken richting afspreek plaatst te Grimbergen.

Daar aangekomen lege parking (spijtig) maar Geert wist dat Misj 
en Brunhilde in Kalmthout op ons zouden wachten. (Zeer spijtig 
dat Brunhilde rugklachten had en daarom in de auto of op een 
bank op de parking de tijd moest doorstaan) 
De wandeling begon met een aangename temperatuur (waarvoor 
dank aan de vogelgoden).

Eerste waarnemingen, vink, tji tjaf, kraai, wat verder op fitis waar 
wij zeker 4 zp  hadden, op de plas dodaars met jong, een scheet 
verder spotvogel volle bak aan het zingen, geen slangen gevonden 
(Geert werd kalmer)  het gebied ingeslagen roodborsttapuit en 
boompieper en graspiepers volop aan het zingen of foerageren 
ineens boomvalk en nog een ong 5 stuks, wat kwam daar 
aangevlogen  4 wulpen al roepend daarna nog een, langs de 
verbindingsweg gewandeld blauwborst aan het zingen op de asfalt 
vink en jonge blauwborst aan het foerageren nog fitis en 
roodborsttapuit, ongerust zijn wij nog een bezoek gaan brengen 
tot Brunhilde en alles was nog OK. Met de auto vertrokken tot 
Noord Parking, onderweg gestopt voor kleine plevier en ja hoor! 
een koppel met 2 jong prachtig, parking aangekomen 21h45 tijd 
om naar de nachtzwaluw te gaan, en ja na 20 minuten de eerste 
zang gehoord maar daarna volle bak zeker van een exemplaar dat 
bleef zingen en dan eens vliegen en klapwieken en opnieuw om 
23h10 gestopt en op de terugweg op de asfalt, pad, rugstreeppad 
en heikikker mooie afsluiter.
Dus ! die die er niet bij waren! hadden weer ongelijk, mooie avond 
gemist.
 
De Nachtzwaluw.
S' Zomers, bij het invallen van de nacht, weerklinkt in de open 
plaatsen van het bos een zonderling geluid. Het is een 
geheimzinnig eentonig spinnen dat nu eens dichterbij komt, zich 
dan weer verwijdert ,,,eurrreurrreurrr,,, tegen het massa van het 
gebladerte, tekent zich een silhouet af: de brommende schim van 
de nachtzwaluw.
Zijn twee puntige vleugels en zijn lange staart doen onwillekeurig 
denken aan een valk die vliegt met de behendigheid van een 
gierzwaluw, de lenigheid van een vleermuis, en de geluidloze 
voorzichtigheid van een uil. 



Door Francis, afgeschreven uit Artisboek .


