
Deze morgen om 7 uur , 3 moedige vogelaars paraat om in de 
volle regen en bij 6 graden te vertrekken naar Blankenberge 
polders.

Daar aangekomen stonden onze gidsen paraat Jean Pierre en 
José.

Bijna geen regen soms een beetje miezeren, we  konden onze 
ogen en horen niet geloven, wat wij allemaal gezien hebben met 
als uitschieters de vele grutto's, regenwulpen en tapuiten, maar 
een van de  mooiste 2 steltkluut.

Na ons eten te hebben benut, in het bezoekers centrum. (gezellig 
samen)

Trokken wij naar Zeebrugge strand, uitschieters 3 rosse grutto's  
en visdiefjes als ook enkele tapuiten, me veel zon en geen druppel 
regen meer.

We gingen daarna nog naar de kleiputten te Heist, daar zongen de 
Cetti's zanger, en snor.  En buizerd, stond op wacht.

Alles te samen 84 soorten, geen regen en namiddag vol zon.
Dus ! die dat er niet bij waren hadden weer ongelijk.
Langs deze weg wil ik nogmaals Jose en Jean Pierre uit volle borst 
bedanken voor de mooie dag. Dank u wel.

Groeten Francis W , Pascal LH en Karel B


