
Vroeg vroeg en nog eens vroeg. 

Zondag 09/07/2023 mooi weer wat een geluk voor Pascal en nu had hij wel een jas bij????


Maar top top top, wat waarnemingen betreft.

Om 6uur50 aangekomen in Mochamps 7 Tenneville daar stond Patrick en Stephan ons op te 
opwachten. An, Yvan, Pascal, Francis.


Ik dacht! dit is de groep voor vandaag, maar dan vervoegde Els en Alain ons nog. Alain aan het 
wenen dachten wij? maar het was en verkoudheid spijtig, van die verkoudheid, Alain moest van 
de groep 20 meter voor of achter de groep blijven.

 

De wandeling vorderde maar langzaam, zoveel soorten aan nummer Mochamps 7 en het 
vorderde niet met de wandeling want de soorten stapelden zich op en wat voor soorten.  

Ook de rust en de stilte maakten ons rustig en goedgemutst, dat kan men in Brabant niet meer 
beleven. 


De soorten buiten de algemene soorten, Grauwe klauwier, mat en glanskop, gierzwaluw, 
kuifmees, zwarte ooievaar over heel de dag toch 3 gespot, veel roodborsttapuit, graszanger, 
kneu, kruisbek, zwarte specht en goudvink een  prachtig koppel te bewonderen. 

Even werd er  gedacht en gesproken over onze vriend Hans Van Brabant. (Die werd geplaagd 
omdat hij lang moest wachten voor zijn eerste waarneming van goudvink). 

Dan waren wij nog geen uur aan het wandelen.


Verder op de uitkijktoren, dodaars, wilde eend roodborsttapuit, geluid roofvogel, grauwe 
klauwier, en fitis, sijs enz….. 


Ook wat vlinders werden gespot, veel koevinkje en 
zwartsprietdikkopje, kleine ijsvogelvlinder, 
braamparelmoervlinder, zilvermaan vlinder, en ook de 
gewone soorten.


Opeens Alain met de zakdoek in aanslag, ginder in de 
weg staan herten, wou effectief 2 herten aan het eten 
aan de kant van de weg.


De wandeling vorderde en werden enkele Olla Vogelaars ongerust met het weer dat op komst 
was, men hoorde het  rommelen in de verte.


Maar Patrick moest en had zijn fluiter wat ons veel plezier deed, maar tevoren hadden wij nog 
rode wouw, keizermantel, enz ……


Die er niet bij waren hadden weer eens ongelijk! volgend jaar misschien wie weet.

Maar wij zouden geen Olla Vogala zijn zonder iets te gaan drinken. Iedereen akkoord en wij 
naar Marche en Famenne ene van vat 0,5 liter allee 2 voor sommige

 Goed gemutst maar moe richting thuis.

Alles goed verlopen en dat is het voornaamste.


Groeten van de groep en Francis 


