
Olla Vogala zondagmorgen richting Mechels Broek.


We komen aan met 9 vogelaars, drie vogelringers zijn al druk bezig zilveren 
ringen om de pootjes te doen van de gevangen vogeltjes die nadien altijd weer 
vrijgelaten worden.


Het wordt die vogels hun paspoort voor de rest van hun leven. 

Waar ze ook komen of sterven. Bij het vinden van zo een ring weten wij waar 
de vogels die dag gevangen zijn uur, plaatst, naam ringer of ringers enz…..


Waar ze geboren zijn of gebroed hebben bij ons of uit het noorden zullen wij 
nooit weten. Dat weet men wel, als men op nest gaat ringen zoals roofvogels, 
ooievaars enz, kan ook bij kleine vogels op nest natuurlijk, nestkastjes of van 
huis en boerenzwaluw.


De deskundige uitleg kregen wij van 
Gust De Weerdt waarom ringen? 
wat moet men weten over de 
vogel? soortvogel (herkenning) 
ouder of juf vogels, rui, waar ze 
naartoe vliegen enz……  
(interessant )


Gust werd regelmatig bijgestaan 
door Steven Van Steenkiste en 
Geert, om ook een woordje uitleg 

te geven of een interessante vogel te 
laten bewonderen, alhoewel iedere 
soort mooi en bewonderenswaardig is, 
om te bekijken en  de weetjes.


Aan soorten? Geen gebrek van merel, 
lijster, tjiftjaf, cetti's, fitis, pimpelmees, 
zwartkop, staartmees, enz maar voor 
de meeste aanwezigen was de kleine 
bonte specht toch de hoofdschotel van 
de vangst. 






Een jong mannetje word zelden gevangen 
eigenlijk een primeur voor ons en ook voor de 
ringpost. 

Het ringwerk kan altijd gevolgd worden op de 
site van Trektellen.be zowel de trektelposten 
als de ringposten.


Nog eens bedankt aan de ringers voor de 
mooie en leerrijke morgen.

Het mag benadrukt worden dat deze mannen 
normaal op zondag niet ringen maar spéciaal 
voor ons bezoek om vijf uur zondagochtend 
al starten met het plaatsen van de netten. Ze 
doen dit ringwerk altijd gratis ze staan ook 
zelf in voor de aankoop van alle materiaal.


En of dat onze pint, koffie, cola gesmaakt heeft na het ringen, met een goede 
babbel er bij. 


 

Groeten Francis 


