
Hallo trektellers,

Langs deze weg wil Olla Vogala, jullie inzet met het trektellen 
bedanken.

De waarnemingen waren soms heftig en soms wat minder! van week tot 
week anders. 
Maar toch mooie waarnemingen over heel de maand waargenomen.
Soms duizenden vinken, honderden koperwieken en houtduiven piepers, 
spektakel van slechtvalk en torenvalk, enkele keren reeën te spotten enz 
( Reeën vliegen niet maar lopen door de akkers).
 
Leuke trekkers zijn ook de boom en veldleeuwerik sijzen, mezen, kneu, 
holenduif, en nog veel andere soorten zoals laatste zondag 11 goudplevier 
en 1 watersnip. 

Zie Trektellen België.

Wat ook niet ontbrak was om 12uur15 het gezellig samen zijn met een 
goede pint, koffie of wat ook in café Ossel-Star. Dat noemen wij 
genieten.
Zo zie jij maar wie afwezig is? heeft ongelijk of ???? 

Weer een jaartje voorbij en hopelijk tot volgend jaar.

Groeten Francis.


