
Hallo Olla Vogala leden, volgers enz….


Dank zij ons trouwe Olla Vogala Marjan hebben wij in Leopoldsburg de Ham- Immmertse 
bossen leren kennen. 

Om 7uur toegekomen aan de parking recreatiedomein-Merel, en niet veel later konden wij 
starten met 14 ornithologen in onbekend terrein onder leiding van de ervaren gids Marjan.


Aan de parking zelf was veel trek van vink, sijs, en andere kleine zangvogels in de verte zong 
een zanglijster en hoorde wij een grote bonte specht.


Start wandeling; Nog maar juist gestart en hoorde wij de zwarte specht, een vogel die ons de 
hele voormiddag meermaals verrast heeft, met zijn roepen, zang en vlucht, prachtig.


En de fotograaf van dienst Bert had een mannetje op foto kunnen vastleggen.


Wat opviel? dat er geen grote 
lijsters aan het zingen waren. 
Toch een vogel die in Vlaanderen 
het spijtig slecht doet. 


Maar wij waren wel gelukkig met 
de zang, roep van kuifmees, 
zwarte mees, vuur en goudhaan 
en ga zo maar verder, prachtige 
zang van koperwiek en het 
gekners van kramsvogel.


Roofvogels en kraanvogels lieten 
op zich wachten, maar al bij al 
hadden wij toch 37 soorten vogels 
en een zoogdier, de ree. Zie 
waarnemingen.be 


Prachtige wandeling, waarvoor 
dank aan Marjan.

Rond 12uur 45 boterham opeten 
en gezellig samen kletsen aan het 
terras van het Domein de Merel, 
met een lekkere soep, warme 
chocomelk of biertje.

En ja daar waren nog een paar 
rovers buizerd en sperwer. Dus een geslaagde wandeling in Leopolsburg.                                              


Afgesproken om volgend jaar naar de nachtzwaluw te gaan luisteren, Marjan doe nog eens U 
best, om ze dit jaar te spotten.


Olla Vogala bedankt onze gids Marjan uit volle vogelwereld.

Groeten en tot de volgende uitstap zie Olla Vogala Francis. 


….. nog meer foto’s op de volgende pagina’s






          


