
Zondagmorgen het was nog donker nam ik mijn ontbijt op de Grote markt te Zelzate, ik was er 
niet alleen een Vos snuffelde er wat rond op zoek naar iets eetbaar en verdween tussen de 
stalletjes van de Kerstmarkt.


Wat later verzamelde de opgewekte Vogelaars klaar voor een mooie dag en na een korte rit 
naar de Autrichepolder, met onderweg al een 4 tal Reeén over de weg lopend.

Wat verder in Westdorpe wandelde er een Buizerd rustig op straat rond zoekend naar de 
resten van een aangereden Waterhoentje.

Op de parking aangekomen wandelden we de richting van de uitkijkpost, het weer zat mee en 
de zon kwam van onder de wolken dat was ook een tijdje geleden.

De eerste waarnemingen werden opgetekend van Pijlstaarten tot Smienten en andere algemene 

watervogels alle talrijk 
aanwezig.

Plots verscheen er een Blauwe 
kiekendief mannetje altijd mooi 
en hij kwam meermaals in de 
kijker in de voormiddag.


De Reigers waren wat minder in 
aantal toch Blauwe,Grote en 
Kleine Zilverreiger lieten zich 
waanemen, Waterral,en Cetti’s 
zanger lieten zich horen.

Ondertussen verschenen er zeer 
talrijke groepen Kievit moeilijk op 
aantal te schatten maar zeker 
enkele duizenden die in het 
gezelschap van spreeuwen en 
Goudplevier de hele dag bleven 

op en aan vliegen.


Ook wat zangvogeltjes o.a Kneu,Rietgors,Putters,Groenling en enkele Graspiepers.

Dan op naar de dijk van het Kanaal Gent Terneuzen, met wat hulp boven geraakt die benen zijn 
niet meer zo best! .

Enkel grote kustvaarders passeerden ons altijd indrukwekkend zeker hun uitlaat, wat verder op 
het kanaal merkte Daniel een grote groep Kuifeenden een honderdtal.

En waar ik op gerekend had waren de struiken met bessen langs het kanaal, al gauw 
verschenen de eerste Koperwieken en 
Kramsvogels.

Op het weiland aan de overkant zocht 
tussen de spreeuwen ook een groepje 
Kramsvogel mooi belicht, en op een 
afstand werden we in het oog gehouden 
door weer een groepje Reeën.


En groepen van Kolgans, Grauwe gans ,en 
een enkele Brandgans waren de hele dag 
talrijk aanwezig, ook op valreep zag ik 
mannetje Roodborsttapuit opvliegen voor 
mijn auto.




De grijze wolken maakte dat de duisternis snel inviel, en we wandelden terug naar de auto's 
waaronder enkele nieuwe exemplaren.

Er werd nog wat nagepraat in Herberg “Het Kelderke” met de gebruikelijke choco en een pint 
over de dag die zo weer voorbij was.

Deelnemers:12

Waargenomen vogelsoorten :53

Vos,Haas,Ree,Konijn.


Vrienden bedankt voor het gezelschap en tot volgend jaar.

Groeten

Jean pierre.


