Zondag morgen 25/01/2025 7uur, tijdens het rijden, regen regen en regen, in
waterdruppels en in afzeggingen van Ornithologen.

Alleen de harde vogelaars (Ornithologen) waagden zich naar Doelpolder Noord,
een zeer interessant natuurgebied.
7 ornithologen, waaronder onze welbekende gids Jean Pierre Verduistert.
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Wij verwachte veel regen, maar het tegenovergestelde was de uitkomst, zelf
van wat zonnestralen kunnen genieten.

De eerste waarnemingen tussen de schemering Buizerd, zwarte kraai,
torenvalk.

Dan Doelpolder Noord afspeuren, waar zeer veel smienten, kievit, berg-, tafel-,
slob-, kuifeend enz, wat zou jij zeggen, van de mooie pijlstaarten, kleine en
grote zilverreigers.

Vele, vele ganzen, kol-, brand-, grote canada- en grauwe gans enz ook 3 mooie
kleine zwanen.

Ook aanwezig knobbelzwaan samen met 4000 a 5000 kievit, een groep
spreeuwen 500 fal, gevolgd door 20 tal goudplevier.



Kant schelde
zaten zeer veel
Kluten, wulp,
bonte strandloper
enz.....

De kleinste onder
de vogels waren,
vink zeer veel, 3
roodborsttapuit,
graspiepers, en
rietgorzen,
genieten.
Roofvogels
verschillende
buizerds, bruin
kiekendief,
sperwer en

torenvalken.
Over de vele hazen, kan men ook niet zwijgen, die daar rondliepen of
huppelden.

Een groot ongemak! was een auto die aangereden kwam, en niet minderde van
snelheid, toen wij aan het
spotten waren, onze
reactie? Dit zal een jager
zijn.

Later tijdens de wandeling
werd onze gids Jean Pierre
bijna overreden, weer die
zelfde wagen. En ja ! het
waren (onbeleefde) jagers.
Wat woordenwisselling met
die gefrustreerde mensen.
(links laten liggen)

Op zoek naar grote grijze
snip maar niet gevonden,
spijtig.

Voldaan van de wandeling, zijn wij richting Kieldrecht gereden om daar onze
boterhamen op te eten met pint, soep of koffie.




Het café noemde Theo Middelkamp. Dit is de naam van een Nederlandse
wielrenner geboren 23 februari 1914.

En reed in 1936 op 14 juille zijn eerste overwinning in de ronde van Frankrijk.
De bergetape Aix les Bains, waarvoor proficiat.

Ook veel dank aan onze gids Jean Pierre, die overal zijn weg kent en weet wat
er allemaal gespot kan worden.

Bedankt iedereen en tot de volgende Olla Vogala wandeling.

Groeten Francis,

PS: alle Waarnemingen staan op Waarnemingen.be en laat U niet misleiden door
het weerbericht.



