
Zondag morgen 16/02/2025 koud, koud en nog eens koud.

Maar warm ontvangen, door onze gids Jean Pierre Verduystert aan de kerk van 
Meise. 

Niet om te bidden maar wel om vogels te gaan spotten. 

Start 8uu30  -5 graden samen 9 ornithologen.


Wij waren nog niet goed weg of er was al een! hoe moet men dat noemen? 
misverstand, vergetelheid???


Wij moesten van parking kerk, nog met de wagen naar parking kerkhof van 
Meise rijden, en daar is het gebeurd! onze passagier vergeten niet ik of de 
Misj daarvan bewust.

Maar wij waren weg zonder onze vriend Pascal. Zo stil dat hij altijd is? 
dachten wij die zit in de auto, maar een dikke misrekening.

Gelukkig redder in nood Daniel heeft hem wel willen meenemen HAHAHA tot 
parking kerkhof Meise. 

Nog eens onze excuses Pascal, maar toch goed gelachen met het misverstand.


Gestart met de wandeling kwam men een 
klein kerkje of kapel tegen naam is: Kapel 
van Amelgem. Dus van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om enkele kaarsen aan te 
steken, om de goede werking te verzekeren 
van Olla Vogala en niets meer te vergeten. 


Gespotte vogels tijdens de wandeling 
kraaien, winterkoning, grote bonte specht 
een vroege Havik overvliegend, buizerd 
moest niet onderdoen er werden ong 10 
vogels gespot tijdens de wandeling.

Wat wij betreurde geen grote lijster en 
veldleeuwerik 1 enkele zanglijster, werd gecompenseerd met kramsvogels en 
koperwieken prachtige vogels toch. Zoals het landschap dat wij bewandelden.


Mijn mening, wat veel intensieve landbouw. 450 houtduiven deden zich te goed 
aan de spruiten die klaar waren om geoogst te worden, hectaren groot.


Boterhamen werden verorberd in café Ossel- star te Merchtem. Het stamcafé 
na trektellen in oktober.




Namiddag werden weinig vogels gespot maar wel nog wat soorten, goudhaan, 
middelste en grote bonte, 
groene specht een enkele 
boomklever en kruiper, wel wat 
vink en kneu enz zie 
Waarnemingen.be  

Eigenlijk was het een 
aangename wandeling koud met 
volle zon en een goede sfeer 
ook lekkere wafels van Els 
waarvoor dank.

Ook een dikke dank aan onze 
gids Jean Pierre Verduystert 
voor deze aangename 
wandeling.

Niet te vergeten Daniel en Bea die onze vriend Pascal een lift hebben gegeven, 
(hoe zou dat anders geëindigd zijn).


Voor het naar huis  gaan, werd in café den Hert, Grimbergen nog een lekker 
Belgisch bier of koffie gedronken . 

Het wat napraten doet altijd deugd. 

 

Groeten van Francis Olla Vogala 


