Vroeg! eigenlijk zeer vroeg, maar
met veel passie en goesting.
17/05/2025 Om 5uur vertrokken,
om éuur35 aangekomen te Bree-
De Luysen.

Dat wij! de 3 Musketiers mooie
waarnemingen verwachten, en
ornithologen.

De verwachtingen werden
ingelost wat vogels betreft.
Ornithologen maar 5 man sterk,
3 Musketiers, Marian uit
Leopoldsburg en Dirk van
MaViSt, wees welkom.

De eerste roerdomp liet zich al horen, later in de dag werd de roerdomp nog meermaals
gehoord en gespot, indrukwekkende vogels.

Iets verder grauwe Kklauwier, ook deze soort werd later in
de dag nog meermaals gespot, pracht van kleuren.
Maar dan zwarte ooievaar, amai, amai, amai zo schoon.

Iets later, mysterieuze zang, de zomertortel. Hadden wij
nu de specialekes? gehad!

Niets is minder waar, middelste bonte, zwarte, groene, en
grote bonte specht vergezelde onze lijst met als hoogste
punt 71 soorten Fitis, vink, bonte vliegenvanger, tjiftjaf,
enz....

Maar dan! boompieper met parachute sprong, in
gezelschap van duinpieper op paaltje. weer een verassing.
Wespendieven konden niet ontbreken 2, en vele buizerds
deden onze vreugde stijgen, en het was al zo verassend
geweest.

Wielewaal kon niet ook ontbreken, maar ook een engelse gele kwik, met eten in de
snavel verbaasde ons.

Ik ga niet elk vogelsoort opnoemen! maar als enige van de 5 ornithologen, riep ik daar
een roze spreeuw, madr de vogel was te vlug uit zicht. Spijtig voor de andere
ornithologen.

Nog op zoek geweest naar de roze spreeuw, maar alleen gewone spreeuw en redelijk
wat boerenzwaluw en foeragerende witte kwik en zingende zwarte roodstaart.

Dat ze deze waarneming bij Waarnemingen.be niet gaan goedkeuren zou mijn niet
verbazen.
Maar! den deze, met zijn Kite optic stabilized 14x50 wel goed gezien.



Zo zien jullie maar, wat een prachtige dag, deze ornithologen hebben meegemaakft.
Waarnemingen, zijn allemaal te bekijken op Waarnemingen.be 17/05/2025

Onze dorst zijn wij gaan blussen in het dopje Beek. 6km van het gebied.

Een plaatselijk café, waar wij zeer vriendelijk ontvangen werden door bazen en gasten
die volop aan het kaarten waren.

Dikke dank , aan onze gids Pascal La Haye en Drie Musketier chauffeur Misj.

Bijlage, bruine korebout. Vind ik een prachtige foto van deze libel. Bedankt Pascal.

Groeten Francis




