
 

Zondagmorgen 13/07/2025 Schiplakenwandeling. 

Met 11 ornithologen uit alle hoeken van Vlaanderen komende van Zeebrugge, Wetteren, 
Grimbergen, enz……   

Door bos, langs bos en velden, wandelden wij het gebied rond.

Zelfs met de zang van vogels al op een laag pitje waren de merels en zanglijsters volop aan 
het zingen. 

Vergezeld van vink, boomkruiper en- klever en niet te vergeten verschillende grote bonte en  
groene spechten. 

Aan de hoofdingang van het  Steentjesbos staat een boerderij met tal van huiszwaluwnesten en 
rondvliegende boerenzwaluwen.We zagen ook enkele ooievaars enz…..  

We genoten van de typische “boerengeur”. 


Toen wij het bos uitkwamen langs de andere kant kreeg Els koude rillingen. 

Daar stond een grote bank met ingekerfde datum en naam:Robbe Van Besien. 

Dat is een overleden neefje van Els dat 8 jaar geleden gestikt is door het eten van een 
babybelkaasje. 

De bank werd geschonken om deze tragedie te herdenken. iedereen werd er een beetje stil 
van. 


Verderop liet een veldleeuwerik zich horen. In dezelfde omgeving hadden we het geluk een hele 
tijd een wespendief te kunnen observeren. Prachtige waarneming! 

Kneu, putter, buizerd, vink konden niet ontbreken net zoals de zwarte kraai en ekster. 




In de laatste kilometer werden  2 mannetjes roodborsttapuit,1 grasmus,1 gele kwikstaart en een 
huismus waargenomen.  

Over heel de wandeling hebben wij toch 38 soorten vogels gespot. 


Vlinders: koolwitje, landkaartje, dagpauwoog, atalanta, boomblauwtje, bruin en 
bontzandoogje . 

Zoogdieren: Ree en haas. 

Alle waarnemingen staan op de site Waarnemingen.be 

Dank aan iedereen die er bij was. 

En hopelijk van genoten… 

 

Groeten Francis D’ Artagnan 


