
Zondagmorgen 12/4, om 8u vinden 10 vogelaars mekaar aan de Sint Maartenskerk 
in Vissenaken. 


Terwijl ze wachten op de ontbrekende 11e, snort er een boomvalk langs hun 
heen.

 

Even later zijn ze compleet en vertrekken op hun queeste naar de Paddepoel. In 
de directe perimeter van natuurhuis "De Gors" belanden ze in vochtig gemengd 
bos, waar zowat alle courante bossoorten present geven. 


Nadien doorlopen we een 
schitterende vochtige 
beemdvallei die ook 
botanisch zeer boeiend is. De 
dotter-  en Pinksterbloemen 
verblijden ons, en aan de St 
Hymelinusbron danken wij 
onder begeleiding van onze 
diepgelovige gids Fred, de 
betrokken heilige voor één 
en ander, daar ga ik toch 
van uit want ikzelf was al 
even verder gelopen.. 


Na nog enkele rustige 
wandelpaden in deze 
aangename 
plattelandsgemeente, 
bereiken we de dorpsrand en 
uiteindelijk de open vlakte 
van de Velpevallei. We 
worden verwelkomd door 
een zingende wulp, die zich 
evenwel niet dadelijk laat 
zien, beetje mysterieus.. 
deugddoend! Op dit pad 
wordt hij uiteindelijk gespot, 
naast roodborstapuiten, steenuil, geelgorzen en ander moois..

Nog even verder, voorbij beloftevolle struweel bereiken we open akkergebied. 

Gele kwik, graspiepers en een prachtig belichte man tapuit laten zich 
bewonderen. Ons doel naderend, met tussendoor zingende wulp, zijn grote 
zilverreiger en man bruine kiek aandachtstrekkers. 




Finaal bereiken we het moerassige gebied van de Paddepoel.. Vanop het 
uitkijkplatform krijgen we een mooi zicht op deze natuurpracht in de Velpevallei. 
Diverse eenden en ganzesoorten, een dodaarsje, etc tonen zich, en als plots de 
man bruine kiek weer verschijnt, stijgt een wulp uit de moeraszegge op, in een 

langdurige poging 
om de kiek te 
verdrijven.. zelden 
gezien spektakel.. 
Wat een plek! Ook 
de rommelige weide 
met boerenpaarden 
die je ziet als je je 
omdraait heeft van 
alles in petto: 
roodborsttapuit, 
heggenmus, gele 
kwik, graspieper, 
tapuit.. we nemen 
die oude badkuip er 
graag bij.


Op de terugweg genieten we nog meer van akkervogels, alleen Misj en Stephan 
scoren nog een nieuwe soort; een prachtige man gekraagde roodstaart.. Finaal 
komen we terug bij het startpunt, waar de koekjes van Els en compagnie worden 
doorgespoeld met de koffie van Raf.. 


Enige kritische bedenking bij het slot van deze wandeling: waar zijn die goeie 
ouwe volkscafe's gebleven..?

Al bij al topwandeling, op deze vroege lentedag werden maar liefst 66 soorten 
vogels  gespot in een allerbeste sfeer, en op een prachtig landelijk parcour!


Patrick 


